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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 8 juni 

Pinksteren 

   

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Jeannette van ‘t Veld 

Voorbereiding 

Orgelspel: ”De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”- R. van Mazijk 

                   “Komt zielen, deze dag moet waardig zijn bezongen”  -  H. Nieland 

Begroeting door de ouderling van dienst. 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.                         
We gaan staan. 

♫ Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen  -  lied 296 

voorzang door de cantorij (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
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Bemoediging en drempelgebed (naar lied 669) 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 

V: Kom, O Trooster, heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest, 
G: maak weer zacht wat is verstard. 
V: Kom, wees in de harten licht, 
G: schijn in onze duisternis. 
V: Licht dat vol van zegen is, 
G: geef ons vreugde die niet vergaat. Amen. 
 

♫ Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden  -  lied 687, strofe 2 
(t. Jaap Zijlstra, m. Johann Crüger) 
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We gaan zitten. 

 

Kyriegebed telkens besloten met lied 301h (m. Suzanne Toolan) 
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♫ Glorialied: Ere wie ere toekomt  -  lied 306, voorzang door de cantorij 
(t. Huub Oosterhuis, m. Willem Vogel) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer. 
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We openen met de kinderen de Bijbel. 

Gebed 
 

♫ De wind, wij zien hem niet – Lied 676, cantorij: strofe 1, 2, en 4 

allen: strofe 3 en 5 (t. Anders Frostenson, vert. Andries Govaart, m. Christiaan Winter) 

 
1 De wind, wij zien hem niet, 
   zijn stem klinkt in ons oor, 
   een briesje of een storm 
   die alle rust verstoort. 

2 De Geest, wij zien haar niet, 
   toch horen we haar stem 
   die goede woorden spreekt 
   als ik verdrietig ben.

 
 
4 De Geest, wij zien haar niet, 
   maar zij waait alles schoon 
   ik ben weer opgelucht, 
   als na een enge droom. 

5 Vanuit de overkant, 
   een land dat niemand ziet, 
   ontvangen wij een kracht, 
   de Geest die uitzicht biedt. 

 
 

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 

 

Lezing: 1 Koningen 19, vers 9b t/m 13 
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♫ Hoor, maar ik kan niet horen  -  lied 323, cantorij: strofe 1 en 2 allen: strofe 3 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

1 Hoor. Maar ik kan niet horen. 
   Mijn oren dicht gestopt. 
   Mijn adem opgekropt. 
   Mijn hart van leegte zwaar. 
   Ik ben nog niet geboren. 
   Ik ben niet ik. Niet waar. 

2 Hoor. Maar ik wil niet horen. 
   Zou ik uw woord verstaan, 
   ik moest uw wegen gaan, 
  U volgen hier en nu. 
  Ik durf niet zijn geboren 
  en leven toe naar U. 

 

 

 

Apostellezing: Handelingen 2, vers 1 t/m 13 
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♫ Dit is het wonder, de kracht van de Geest  -  lied 682  
(t. Bep Hagen, m. Thea Riesebos) 

 
 

2 Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
   herschept, en wekt op wat als dood is geweest. 
   Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt. 
   Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd 
   wat ons is voorzegd: 
   na bitter gevecht 
   zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. 
 

Overdenking 
 

De cantorij zingt: Go forth into the world in peace  - John Rutter 
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DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ Wat altijd is geweest – Lied 689 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)
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2 Het meeste gaat voorbij 
   maar meer en meer wordt Hij 
   de toekomst die ons wacht. 
   Bij Hem is geen verraad, 
   Hij zelf heeft ons gemaakt, 
   Hij peilt en proeft ons hart. 
   Wij leven zijn bestaan, 
   zijn ongekende naam 
   aanschouwen wij van verre. 
   Zijn zwijgen is van goud, 
   zijn woord is ons behoud 
    in leven en in sterven. 

3 Als alles is volbracht 
   zal Hij voor ons een stad 
   van brood en spelen zijn. 
   De stok die ons regeert, 
   de dood zal zijn gekeerd, 
   wij zullen mensen zijn. 
   Hij geeft een nieuw gezicht 
   aan duisternis en licht, 
   aan alles wat wij deden. 
   Hij maakt zijn woorden waar, 
   wij spreken met elkaar 
   een taal van hoop en vrede. 

 
De kinderen komen terug. 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 
 

Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met lied 333  

(t Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 

 
 

Stil gebed 
 

Onze Vader 
 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
        We gaan staan. 
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♫Slotlied: Als de wind die waait met vlagen  -  lied 700 cantorij, Allen  
(t. André Troost, m. Cyril Taylor) 

1 Als de wind die waait met vlagen, 
   Zo verrassend waait de Geest, 

 
 
Soms een vlam, een vonk van boven, 
soms een haard die laait van vuur, 

 
 
 

 

soms een zon die hoog verheven, 
zindert op het mulle zand; 
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stroom van heil maar even later 
op gedroogd en weer woestijn. 
 

 
 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
Alles te vergeefs geweest 

 
 

Zegen, met gezongen Amen. 
 
Orgelspel: Choral & Final “Veni Creator spiritus”  -  Maurice Duruflé 

 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
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Collecte 
50 % voor Kerk in Actie - Zending (Myanmar, Pinksteren) 

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend 
toegenomen. Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, maar praten over 
psychisch welzijn is taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- 
en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij 
traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp na de zware 
aardbeving die Myanmar eind maart trof.  

Onder jongeren nemen ook drugsverslaving en zelfmoord. De Raad van Kerken 
stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke 
gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods 
licht onder jongeren in Myanmar. 

25 % voor het eigen kerkenwerk 
25 % voor de eigen diaconie 

 
Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 

 
Activiteiten deze week: 

Donderdag 12 juni: Zinspiratie, bijeenkomst CCIV 
Thema: Wijsheid bestaat in het doen en zeggen van ware dingen. 
Spreker: Ben Schomakers 
Tijd & locatie: 20.00 uur: Remonstrantse kerk, Koningslaan 2 Bussum  
Aanmelden verplicht! 
 
 
 
Volgende week 
Zondag 15 juni 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: Ds. Theo Menting 
 
Ds. Evert-Jan van Katwijk houd vakantie van 9 juni tot en met 29 juni. 
 
In waarneming is voorzien. Daarvoor kunt u contact opnemen met het scribaat, 
scribaat.pkn.naarden@gmail.com. 

https://www.cciv.nl/programma/ben-schomakers-wijsheid-bestaat-in-het-doen-en-zeggen-van-ware-dingen/

